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Nergens is schaduw en nergens is leven.  
Zo trekt hij voort door de hete woestijn.  
Dit is de straf die men hem heeft gegeven.  
Dit is het lot vol van eenzaamheid en pijn.  
 

Refrein: 
Brandend zand en nergens water. 
Brandend zand dit leven is voor hem een hel. 
Want zijn land moest hij verlaten. 
Omdat hij de vlucht nam uit een kille cel. 

 
Nooit heeft voor hem de zon echt geschenen. 
Hij had geen liefde geen huis en geen geld.  
Schoot iemand neer door wanhoop gedreven. 
Want hij verstond alleen nog maar geweld. 
 
 Refrein. 
 
Nu is de zon zijn vijand geworden. 
Nu is de vrijheid een kwelling voor hem. 
Hij heeft geen doel geen toekomst voor morgen. 
Hij is verloren geen mens hoort nog zijn stem. 
 
 Refrein. 
  
 Refrein. 
 


